
Dit melden u:

Zijn echtgenote

 Maria CRESPOL

Zijn kinderen en kleinkinderen

 Ignace VERCRUYSSE

 Erna en Raf VERCRUYSSE - DE PAEPE

  †Aline DE PAEPE
  Elisa DE PAEPE
  Astrid DE PAEPE
  Alexia DE PAEPE

Zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

 †Gabriël en †Bernadette VERCRUYSSE - COLEMBIE en familie
 †Omer en †Simonne BOONAERT - VERCRUYSSE en familie
 †André en †Agnes VAN THUYNE - VERCRUYSSE en familie
 Julien en Geertrui VERCRUYSSE - GEVAERT en familie
 †Ghislain en Imelda VERCRUYSSE - GEVAERT en familie

 De families VERCRUYSSE - YSEBAERT en CRESPOL - TIJTGAT.

Met genegen dank aan

 Zijn huisarts dokter Kurt Fonteyne.
 Het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.
 De dokters en verpleegkundigen van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem.

 Allen die Marcel een bezoekje brachten, goede zorgen gaven en hem genegen waren.

Rouwadres
 
 Familie Marcel Vercruysse - Crespol
 p/a Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 – 9770 Kruishoutem

 Online rouwbetuiging via: www.uitvaartzorgfsk.be

Dankbaar om wat hij voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De Heer

Marcel  Vercruysse
echtgenoot van mevrouw Maria CRESPOL

geboren te Nokere op 2 december 1928 en omringd door zijn naasten,
overleden in het O.L.V. van Lourdesziekenhuis te Waregem op

26 augustus 2023, gesterkt door de ziekenzalving.

Landbouwer op rust
Lid van verscheidene verenigingen

De plechtige uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben
in de Sint-Ursmaruskerk, Nokeredorpstraat te Nokere op

zaterdag 2 september 2023 om 10.00 uur.

Samenkomst aan de kerk.
Na de dienst is er gelegenheid om de familie te groeten.

Marcel zal rusten in het familiegraf op de begraafplaats in Nokere.

Een laatste groet aan Marcel kan gebracht worden in het funerarium van
Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 in Kruishoutem op

dinsdag, woensdag en donderdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Uitvaartzorg FSK - Kruishoutem - 09/383 00 83

Het leven is als sneeuw…
Je kunt het niet bewaren.

Troost is dat jij er was uren, dagen, jaren.
Veel heb je ons gegeven,

veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,

blijf je in onze harten leven.


