
Dit melden u:

Haar echtgenoot

 Marcel GOEMINNE

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 Alex en Karlien GOEMINNE - DEBRUYNE

  Rutger en Céline GOEMINNE - LINGIER
  Freya en Robin GOEMINNE - VANDENBERGHE

 Johan en Christelle GOEMINNE - MARLIER

  Jens GOEMINNE
  Bram en Helena GOEMINNE - COLEMBIE
  Sara en Simon GOEMINNE - BOTHUYNE, ♡
 Luc en An GOEMINNE - KESTELYN

  Birgit en Sander GOEMINNE - OSTYN
   Raven, Fern
  Nelis GOEMINNE
  Ester en Arno GOEMINNE - NOUILLE

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

 †Jerôme en Ria VANLERBERGHE - ALLIET en familie

 †Amedée en †Lea POLFLIET - GOEMINNE
 † Georges en Emma VERCRUYSSE - GOEMINNE en familie
 Etienne en †Mariette VANDEPUTTE - GOEMINNE en familie
 † Frans en Maria DE SMET - GOEMINNE en familie

 De families VANLERBERGHE - DENOLF en GOEMINNE - QUINTIJN.

Met genegen dank aan

 Huisartsenpraktijk Marolle,
 het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
 de dokters en verpleegkundigen van het AZ te Oudenaarde.

 Allen die Agnes een bezoekje brachten, goede zorgen gaven en haar genegen waren.

Rouwadres
 
 Familie Agnes Vanlerberghe - Goeminne
 p/a Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 – 9770 Kruishoutem

 Online rouwbetuiging via: www.uitvaartzorgfsk.be

Dankbaar om wat zij voor ons betekende, nemen wij afscheid van

Mevrouw

Agnes Vanlerberghe
echtgenote van de heer Marcel GOEMINNE

geboren te Markegem op 17 mei 1933 en omringd door haar naasten,
overleden in het AZ te Oudenaarde op 18 september 2023,

gesterkt door de ziekenzalving.

De plechtige uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben
in de Sint-Eligiuskerk, Markt te Kruishoutem op

zaterdag 23 september 2023 om 11.30 uur.

Samenkomst aan de kerk.
Na de dienst is er gelegenheid om de familie te groeten.

Agnes zal rusten in de familiekelder op de begraafplaats in Kruishoutem.

Een laatste groet aan Agnes kan gebracht worden in het funerarium van
Uitvaartzorg FSK, Warandestraat 32 in Kruishoutem op

donderdag en vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Uitvaartzorg FSK - Kruishoutem - 09/383 00 83

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,

kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.
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