
Weggaan
Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
  Rutger Kopland

Met genegen dank aan:

zijn huisarts dr. Isabelle Tomme,
thuisverpleger Lieven Deprince en team, Cindy van Familiehulp,

kinesist Sebastien en Lien, de dokters en verplegend personeel van het
O.L.Vr. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem.

Hans en Christine, Cristel, Marleen en Dirk, voor hun toegewijde en liefdevolle steun.
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Geliefde echtgenoot van:

 Katty Huys

Fiere papa van:

 Pieter-Jan Delmulle

Zoon en schoonzoon van:

 †Frans en †Monique Delmulle-De Craene
 Gilbert en †Livine Huys - Verhauwaert

Broer, schoonbroer en oom van:

 Martine en Etienne Delmulle - Delorge
  Stephan en Tilde Delorge - Vandebuerie
  Pauline Delorge

 Hans en Christine Huys - Dheygere
  Céline en Maarten Huys - Nollet, Léa en Léonore
  Delphine en Michiel Huys - Denolf

Dankbaar nemen wij afscheid van

de heer

Philip Delmulle
echtgenoot van Katty, papa van Pieter-Jan

geboren te Waregem op 19 mei 1964 en omringd door de warmte van zijn naasten,
overleden in het ziekenhuis O.L.Vr. van Lourdes te Waregem op 16 maart 2025.

Wij nemen afscheid aan de urne, tijdens de plechtigheid in het crematorium “Uitzicht”,
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk op ZATERDAG 22 MAART 2025 OM 14.00 UUR.

Samenkomst in de inkom van het crematorium vanaf 13.45 uur.
Uw aanwezigheid tijdens de plechtigheid geldt als steun en rouwbetuiging.

Daarna zal Philip thuis opgenomen worden in de warmte van zijn gezin.

Er is geen begroeting in het funerarium, bewaar alle mooie herinneringen aan hem.


